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DIA 1: ???  SMILEY MET VRAAGTEKEN 

“Wat heeft God het afgelopen jaar gedaan in jouw leven?”  
Dat was de vraag die gesteld werd in de dienst (december 2024): Wat heeft God 

gedaan in jouw leven? 
  
DIA 2:  SMILEY MET LAMPJE  
“Wat heeft God gedaan in mijn leven?  
Uhh … Wat heeft God gedaan in mijn leven? Mmm, ik weet het eigenlijk niet  ..”  

Enfin, na de dienst gaan we naar huis en we gaan eten. En terwijl we zitten te 
eten schiet het opeens door mijn hoofd: “Een wonder!! O God, U heeft een 
wonder gedaan!! Helemaal vergeten!”   

WAT HEEFT GOD GEDAAN? EEN WONDER! 
 

In de laatste dienst van 2024 heb ik daar wat over verteld, van het wonder dat 

God heeft gedaan in het leven van Arno, (en ook in mijn leven) misschien heb je 
dat gehoord. 

Arno is vorig jaar in november geopereerd aan een tumor in zijn blaas. Twee 
weken na de operatie was de afspraak voor controle in het ziekenhuis. We zaten 
nauwelijks of de uroloog begon al: “Ik heb uitzonderlijk GOED nieuws voor u! 

Het weggenomen weefsel is onderzocht en is goedaardig! Dat is heeeel bijzonder 
en komt niet vaak voor.“ 

Wow!!! God heeft een wonder gedaan! Het is ongelooflijk: God heeft een wonder 
gedaan! Halleluja! We waren - en zijn – zo dankbaar en blij met dit wonder van 
God!    WAT HEEFT GOD GEDAAN? EEN WONDER! 

 
DIA 3: PSALM 106 EN 107 

En dit alles had nog een mooi vervolg, waarin ik jullie wil meenemen. Vorige 
maand las ik deze twee psalmen, 106 en 107. Deze psalmen spraken tot mij en 
raakten mij.  
De ene psalm spreekt over “vergeten“ - ja ècht(!) over vergeten - en de andere 
over “de wonderen die God doet”. 
En deze 2 aspecten:  “vergeten” en “de wonderen die Hij doet” wil ik belichten. 
 

DIA 4: PSALM 106 - VERGETEN 
Ik begin bij psalm 106.  

ER STAAT BOVEN: TROUW VAN DE HEERE VOOR EEN ONTROUW VOLK. 
 

DIA 5: PSALM 106: 1,2 
[1] Halleluja! 
       Loof de Heere want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 
 

  [Ook mooi in het Engels:  
   Give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever] 
 

[2] Wie zal de machtige daden van de Heere verwoorden, al Zijn lof verkondigen?  
 

Dan volgt een stuk uit de geschiedenis van het volk Israël: de tijd in Egypte, de 

uittocht uit Egypte en erna. 
 

DIA 6: PSALM 106: 7 
1e [7] Onze vaderen hebben Uw wonderen niet opgemerkt;  
 zij hebben niet gedacht aan Uw talrijke blijken van goedertierenheid,  
 maar waren ongehoorzaam bij de zee, de Schelfzee. 
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DIA 7: PSALM 106: 8-13 
[8] Maar Hij verloste hen omwille van Zijn Naam,  
 om Zijn macht bekend te maken. 
[9] Hij bestrafte de Schelfzee, zodat ze droogviel; 
 Hij deed hen door de diepe wateren gaan als door een woestijn. 
  [10] Hij verloste hen uit de hand van de hater,  
  Hij bevrijdde hen uit de hand van de vijand. 
  [11] Water bedolf hun tegenstanders, niet een van hen bleef over. 
[12] Toen geloofden zij Zijn woorden, zij zongen Zijn lof. 
2e [13] Maar zij vergaten spoedig Zijn werken. Zij wachtten niet op Zijn raad. 
 

Dan staat er (o.a.) dat ze een gouden kalf maken waarvoor zij buigen [vs. 19]. 
 

DIA 8: PSALM 106: 21 
3e [21] Zij vergaten God hun Heiland, Die grote dingen had gedaan in Egypte, 
  wonderen in het land van Cham, 
  ontzagwekkende dingen bij de Schelfzee. 
Dit is de 3e keer dat het woord vergeten voorkomt. De psalmist beschrijft dat het 
volk de wonderen van God vergeet en dat niet alleen, ze vergeten ook God. 
Tjonge, ze vergeten ook God ... 
 

Het deed me stilstaan bij “vergeten”. Hoe gemakkelijk is het om te vergeten. 

Hoe snel vergeet ik de dingen die God gedaan heeft?! Tja, inderdaad vergeten 
gebeurt zo gemakkelijk …  

> Ik zie dit als een uitnodiging van God. Hij nodigt mij uit om aandacht te 
schenken aan wat Hij doet, om daarbij stil te staan, het op te merken (!) en 
Hem ervoor te danken.  

Hoe mooi is dat dat ik dat meer en meer mag leren! 
 

DIA 9: PSALM 107 DE WONDEREN DIE DE HEER DOET   

BOVEN DEZE PSALM STAAT: DANKLIED VOOR VERLOSSING UIT ALLERLEI NOOD 
Ook deze psalm begint net als psalm 106 met lofzegging aan de Heer. 
 

DIA 10: PSALM 107: 1,2   
[1] Loof de Heere want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. 

  En waar in ps.106 staat:  
  Wie zal de machtige daden van de Heere verwoorden? Staat hier  
[2] Laten zo spreken wie de Heere verlost heeft. 
     Die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. 
 

DIA 11: PSALM 107 REFREIN: DE WONDEREN DIE DE HEER DOET 

Voordat ik aan het refrein van deze psalm toekom, eerst wat daar aan vooraf 
gaat: 
 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, 
 - redde Hij hen uit al hun angsten (vs. 6)  
 - verloste Hij hen uit al hun angsten (vs. 13 en vs. 19) 
 - leidde Hij hen uit al hun angsten (vs. 28) 
 

En dan het telkens terugkerend REFREIN 
Laten zij de Heere loven om Zijn goedertierenheid  
en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen. (vs. 8, 15, 21, 31) 
 

Laten zij de Heer loven om Zijn trouw 
om Zijn wonderen aan mensen verricht [NBV21] 
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DIA 12: PSALM 107: 43 
WIE IS WIJS? Het einde van Psalm 107.  

[43] Wie is wijs? Laat hij op deze dingen letten, 
en de goedertierenheid van de Heere aandachtig opnemen. 
 

Een uitnodiging en een oproep aan mij om op te merken, aandachtig te zijn en 
focus te houden; om de Heer te loven om Wie Hij is en om wat Hij doet, en daar 

dankbaar voor te zijn.  
Mooi hè?  
 

 In de NBV21 staat: 
 De wijze neemt dit ter harte en kent de trouw van de Heer. 
 

Je bent wijs wanneer je dit ter harte neemt,  
je bent wijs wanneer je de wonderen die de Heer doet, opmerkt en Hem 

ervoor dankt;  
je bent wijs wanneer je je aandacht richt op Hem, op Wie Hij is,  
want Hij is trouw en Zijn liefde zijn voor eeuwig. 
 

 

 
GEBED 
 

Ik loof U Heer want U bent goed, 
Uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid, eeuwig duurt Uw trouw. 
Loof de Heer want Hij is goed! 

Ik ben verlost, ik ben door U verlost uit de hand van de vijand. 
 

Dank U voor Uw buitensporige genade,  
Uw overvloedige liefde  

en Uw grote trouw. 
 

Ik prijs U voor het wonder dat U gedaan heeft in mijn leven, in onze 
levens; 

Ik prijs U om de wonderen die U doet! 
 

Maak me meer opmerkzaam en bewust van de grote dingen die U doet! 
 
Amen 

 
 

 

 
 


